
Voorzang op 31 maart 2024 

Weerklank Psalm 81 vers 1 
Jubel voor de Heer, juich in uw 
gezangen. 
Jakobs God zij eer. Hij heeft alle 
macht, 
Hij is onze kracht, Hij moet lof 
ontvangen. 

Weerklank 166 
Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil’ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja! 
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 

Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja! 
Die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja! 
Die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja! 
Dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 

Maar Zijn lijden en Zijn strijd, 
halleluja! 
Heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der hemelen Heer, 
halleluja! 
Engelen jubelen Hem ter eer, 
halleluja! 

Weerklank 175 vers 1, 4 en 8 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  
dat Hij is opgestaan,  
dat met Zijn Geest Hij ons 
omgeeft  
waar wij ook staan of gaan.  

Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
Zijn toekomst tegemoet. 

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,  
de Heer die eeuwig leeft  
en Die in Zijn verrijzenis  
alles herschapen heeft. 

Weerklank 179 vers 1, 2 en 5 

Laat ons van Pasen zingen, 
een loflied voor de Heer! 
Al zijn wij stervelingen 
ons raakt de dood niet meer; 
wie zich gewonnen gaf 
leeft voort in stil vertrouwen 
voorbij een donker graf 
het daglicht te aanschouwen 

Aanbidt van ganser harte 
de vader op de troon, 
en blijft Zijn zon verwachten, 
de zomer van Zijn Zoon; 
wanneer Hij wederkomt, 
de volken zal regeren 
en elk rumoer verstomt 
van zwaarden en geweren. 

Laat ons van Pasen zingen, 
een loflied voor de Heer! 
Al zijn wij stervelingen, 
wij erven des te meer; 
wanneer God Zelf ons haalt, 
Dan gaan wij uit het lijden 
het licht in dat daar straalt- 
Zijn bloeiend jaargetijde! 

Stil gebed  
Votum en groet  
Psalm 30: 3 
Tien Geboden  
Psalm 25: 10 
Gebed 
Schriftlezing Mattheus 28: 
1-10 
Psalm 21: 1, 4, 5 
Preek ‘Op de eerste dag van 
de week’ 
Psalm 138: 4 
Dankgebed en voorbeden  
Psalm 68: 10 
Zegen 
U zij de glorie  

Na de zegen zingen wij: 

Weerklank 183 

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en 
immermeer!  
Vol van licht en luister daalt de 
engel af, en verbreekt de kluister 
van ’t verwonnen graf. U zij de 
glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en 
immermeer.  

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze 
Heer! Redder van de zijnen: twijfel 
nu niet meer. Zie Zijn aanschijn 
blinken als de morgenzon;  
laat uw lied weerklinken: Christus 
overwon!’ U zij de glorie, 
opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en 
immermeer!  

Zou ik nog vrezen? Christus leeft 
voorgoed, Die met heel mijn 
wezen ik beminnen moet. Hij is 
mijn victorie, troost en toeverlaat,  
Die mij in Zijn glorie eeuwig delen 
laat.. 
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en 
immermeer! 


